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Wat God ons wil laten weten
Arie van der Stoep

Je komt in de Bijbel van die opvallende openbaringen tegen. Ze klinken zó vanzelfsprekend, dat

je er bijna overheen leest. En soms gaat God zelfs plotseling met zijn woorden een heel andere

kant op dan je verwacht en werpt daarmee een heel ander licht op wat Hij bezig is te zeggen.

In Jesaja 43 (*) berispt Hij Israël om hun ongevoeligheid tegenover Hem en omdat ze werkelijk alles

nalaten, waarmee ze Hem hun liefde hadden kunnen tonen: ... Mij hebben jullie niet aangeroepen, o

Jakob, of je om Mij moeite gegeven, ... Ik heb jullie niet lastiggevallen om spijsoffers ... Nee, jullie zijn Mij

lastiggevallen met jullie zonden, ... met jullie ongerechtigheden (Jesaja 43:22-24).

Je voelt Gods pijn. Hun optreden is geen relatie, maar anti-relatie, geen liefde, maar liefdeloosheid,

ongeïnteresseerdheid. En dan is God zo buitengewoon! Hij doet iets...

De betekenis van de redding die Jezus bracht

Ineens - bom, daar bovenop - met alle kracht die als het ware in Hem is, zegt Hij: ‘Ik, Ik ben het, die

jullie overtredingen uitdelg (tenietdoe) ... en niet meer denk aan jullie zonden (Jesaja 43:25). Zie je dat? Ik,

de almachtige God, bekommer Mij om jullie, denk aan jullie! En weet je waarom? Omwille van Mijzelf!

(Jesaja 43:25) Om wat er in mijn hart is voor jullie.’ God kan zijn liefde niet verloochenen! (1)

Terwille van Mijzelf. Dat is openbaring! Het toont het diepste van Gods hart voor zijn volk, voor de

wereld (2), voor ons! Die woorden laten zien, waarom Hij Jezus zond. Terwille van zijn liefde!

Daarom is er nog steeds redding voor Israël en voor ieder die zich beroept op Jezus. Wie dat doet,

doet een beroep op Gods hart. Dat is de waarheid van de Bijbel over God. Dat is wat God ons wil laten

weten. En nog meer.

Want ‘God ís liefde,’ zegt Johannes. Heel Gods wezen is liefde! Hij is zelf de liefde die in ons hart wil

wonen (3). Uit die liefde is alles voortgekomen. Liefde schept! Als wij liefhebben, schept dat iets in een

anders hart. Misschien zelfs in zijn of haar léven.

Liefde is een andere wereld. Het is de wereld van het hart van God. Uit die wereld zijn wij niet alleen

voortgekomen, maar we keren er ook weer terug. Dat is de betekenis van de redding die Jezus bracht.

Vrees niet!

Daarom is het Gods verlangen, dat zijn liefde in ons hart woont. Dat we één met Hem zijn. Wij in Hem

en Hij in ons (4). Dan kennen we Hem echt! (5). Dat is wat God voor ons bedoelt. Dat leidt tot eeuwige

vreugde! (6)

Dit is waarom de Bijbel is geschreven, waarom al die profeten zijn opgetreden, waarom God zoveel

mensen roept om het Evangelie te prediken en bovenal waarom Jezus kwam. Het was en is allemaal

terwille van God-zelf, om wie Hij is en hoe Hij is: Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg (= tenietdoe)

omwille van Mijzelf ... (Jesaja 43:25). Dit is wat God ons wil laten weten!



En Hij voegt er een belofte aan toe: Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn

Geest uitgieten ... (7). God wil ons vervullen met zijn Geest. Opdat wij in zijn liefde sterk zullen zijn! Hij

zegt: Vrees niet! (Jesaja 44:2).

Uit de Bijbel:

(*) Lees: Jesaja 43:21-25.

(1) 2 Timoteüs 2:13.

... Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.

(2) Johannes 3:16.

... zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem

gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

(3) 1 Johannes 4:16b.

God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

(4) Johannes 17:21, 23a.

Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; ...

Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, ...

(5) 1 Korintiërs 13:12c.

Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ikzelf gekend ben.

(6) Jesaja 51:11.

De vrijgekochten van de HEER zullen weerkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op

hun hoofd wezen, ...

(7) Jesaja 44:3.

Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw

nakroost ...

    Romeinen 5:5.

En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige

Geest, die ons gegeven is.
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